Begin juli 2011 was de familie Pels in Mhofu.

Dag Wilma en Ivo,

We hebben het heel goed gehad en met de kinderen ging het
ook erg goed. De start in Mhofu was een goede keuze. De
rust om als gezin even te onthaasten van werk, vliegreis etc.
We zijn heel veel rond het huisje gebleven, aangezien we
daarna nog door het kruger zouden reizen. Het weer was
heerlijk, lekker spelen in de zon. Al vrij snel lieten we de
kinderen lekker spelen in het zand. Onze zoon heeft heerlijk
geslapen in jullie kinderbedje.

Elke dag met de kinderen gewandeld en o0.a. naar de Krugertuin
gekeken. De olifanten die in de avond zich lieten horen vond
onze dochter heel spannend. Ze wilde dan gelijk naar binnen.

Het was voor de Zuid Afrikanen ook vakantie, dat was wel te
merken, het was in het Krugerpark heel druk. We hebben wel
veel groot wild gezien, heel veel leeuwen en luipaarden. Dit
keer niet zo veel vogels, terwijl ik wel het onderkomen er voor
had uitgekozen, was dit een beetje een teleurstelling. Wel heel
leuk om de kinderen helemaal gek op de Hornbills te zien. Veel
last van de apen gehad, ze zijn erg stout en eng. Ze zijn niet
bang voor mensen, dat is heel duidelijk.

In de 15 jaar dat ik nu in Zuid Afrika kom is er wel veel
veranderd. Het land lijkt meer opgeruimd, maar dat zal vast
door het WK komen. De wegen hebben een goede opknapbeurt
gehad.

Ik ben druk bezig met de 8000 foto's. Dank voor het
genieten van jullie mooie onderkomen wij hebben alle 4
genoten.

Hartelijke groet,

De Pelsjes



